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1. NZIAVAKE MUSOKANIA Ghislaine 
Ik ben NZIAVAKE MUSOKANIA Ghislaine, een moeder van 

een jongetje. Zelf ben ik wees. Wij zijn met 4 kinderen, 2 

meisjes en 2 jongens. Ik ben de oudste van de familie. We 

hadden het moeilijk en uiteindelijk hadden we geen eten 

meer. Een jonge man beloofde voor ons te gaan zorgen en ik 

werd dik [zwanger]. Helaas is hij toen naar een onbekende 

bestemming vertrokken. Ik voelde me getraumatiseerd 

omdat ik zo'n leven niet wilde leiden. Bezorgd over het 

vinden van een beroep van waaruit ik mijn leven kan 

opbouwen en zorgen voor mijn kind, heeft het 

vredesopbouwproject van ACPDI mij geholpen. Ik schreef me 

in mijn dorp in om een ambachtelijke opleiding te volgen 

voor kapper. De groepsleiders wezen mij aan als 

gemarginaliseerd omdat ik niet over de middelen kon 

beschikken om in mijn behoeften te voorzien. Ik ben 

vastberaden om te slagen en de vrouwen van mijn dorpen 

vragen mij nu al steeds of ik hun haar kan vlechten. Ik weet al hoe ik koordstrengen, schubben, 

mbinzo, twist en zoveel andere modellen moet vlechten. Nu ben ik begonnen met het steil maken 

van haar en ik heb er al wat geld voor ontvangen dat me helpt de problemen van mijn kind op te 

lossen. Ik die in het verleden niets verdiende, begin nu ongeveer $ 25 per maand te verdienen. Ik 

dank onze trainer dat ze ons met liefde en tederheid heeft begeleid en voor het doorgeven van 

haar kennis. Mijn leven begint positief te veranderen dankzij de kennis die ik nu heb en ik dank het 

ACPDI-team dat ze aan ons, jonge moeders die wegkwijnden,  hebben gedacht. Ik wil ook alle 

partners van ACPDI bedanken, waaronder STICHTING PHARUS en 4U2 DEVELOP FOUNDATION voor 

hun hulp bij de training. Moge God uiteindelijk allen zegenen die hebben bijgedragen aan de 

realisatie van dit project. 
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2. KAMBALE MULAVI Gerlance 
Ik ben KAMBALE MULAVI Gerlance, ik ben een jongen en 

kom uit een arm gezin, ik ben 22 jaar oud. Ik ben de tweede 

zoon in mijn familie, mijn oudere broer en mijn beide 

ouders zijn al overleden. Ik heb 4 kleine broers en 3 kleine 

zusjes, sommige zijn bij onze grootvader en anderen bij mijn 

moeders familie. Sinds de dood van onze ouders en grote 

broer hebben we een leven van lijden geleefd. Ik leefde van 

arbeid op de boerderij. Ik werkte in de velden waarmee ik 

amper $ 5 per maand verdiende. Vanwege de vermoeidheid 

heb ik drugs gebruikt. Het vredesbevorderingsproject was 

gunstig voor mij omdat ik het geluk had geselecteerd te zijn 

door de medewerkers van ACPDI en de chef van ons dorp 

die naar ons huis kwamen om mij te registreren voor een 

opleiding. Ik koos voor motormonteur. We hebben net 6 

maanden opleiding gehad. Met de kennis die onze trainer 

ons heeft gegeven, kan ik enkele gebreken aan de 

motorfiets repareren. Ik ga in een kleine garage van mijn 

vriend in ons dorp stage lopen en ik zal daarmee 5 tot 10 $ 

per maand verdienen waarmee ik o.a. zeep koop en in mijn 

andere basisbehoeften voorzie. Gezien deze situatie schat ik 

dat ik na de opleiding in staat zal zijn om ten minste $ 50 per maand te verdienen. Ik vraag God om 

mijn hand vast te houden zodat ik de opleiding met een diploma afrond en mijn bedrijf voor 

motorreparaties kan starten. Ik wil de ACPDI-teams van harte bedanken voor het feit dat ze me 

hebben ingeschreven voor dit programma. Ik bedank ook alle partners die de organisatie ACPDI 

ondersteunen, waaronder STICHTING PHARUS en 4U2 Develop Foundation, die ik aanspoor om 

door te gaan met het geven van opleidingen aan andere jongeren op dorpsniveau die nog in een 

staat van kwetsbaarheid zijn en die ook willen leren zoals ik. 

 

 


